VOOR HEM [

‘ALS WE ONZE OGEN SLUITEN EN
BEBDENKEN DAL DE HEERE ZELE
ONZE WERKGEVER IS, DAT WE ONS
HUIS VAN HEM HEBBEN GEKREGEN
EN DAT HIJ WIL DAT WIJ ONS WERK
MET LIEFDE DOEN, ALS VOOR HEM
EN NIET VOOR MENSEN, DAN IS DIE
WETENSCHAP GENOEG.

NIET MAKKELIJK, NIET ALTIJD LEUK,
MAAR WEL MEER DAN GENOEG'.

Uit: Elke dag
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